
                                                                                                                                                                                                

Weduwnaar van Magda Elleboog (†2004), partner van Godelieve Cornelis

Geboren te Lebbeke op 10 november 1938 en er overleden in WZC Hof Ter Veldeken op 29 maart 2024.

    
Hij leeft verder in de herinneringen van:

Nicole Meltens, kinderen en kleinkinderen

Frankie en Christine Meltens - Putteman, kinderen en kleinkind

Christel en Yves Meltens - Van Herp, kinderen en kleinkinderen 
                                                                                                                

Norma en Theo Meltens - Saerens en dochter

Jean (†) en Marie-Claire Meltens - Heyvaert, kinderen en kleinkinderen

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Godelieve.

zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

                                                                                                 zijn zus, broer, schoonzus, schoonbroer, neven en nichten

                                                                                                   
                                                                                                                                      

Samen willen wij de mooie momenten uit het leven van Emmanuel gedenken tijdens de plechtigheid in 
Rouwcentrum het Afscheid,  op donderdag 4 april 2024 om 11 uur.Motbaan 1 (Flor Hofmanslaan) te Lebbeke
De bijzetting heeft plaats in het urnenveld op het kerkhof te Buggenhout.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de wachtruimte van het Afscheid vanaf 10.45 uur.

Liefdevol aandenken aan 

 Met speciale dank aan het personeel van het WZC Hof ter Veldeken te Lebbeke.

Rouwadres : Tav Familie Emmanuel Meltens - p/a Rouwcentrum Van Damme
Brusselsesteenweg 18 - 9280 Lebbeke - 052 41 44 55
Condoleren via : www.rouwcentrum-vandamme.be

De kaars leek bijna eindeloos
maar is nu stil gedoofd

Een leven lang zorgzaam geweest
gegeven en geloofd

Een hand die zwaaide 
als we gingen

en nog vele mooie dingen


